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WARE LIEFDE ....  
Toen ik aan hem vroeg:  
'Ben jij de beste voor mij?'  
Zei hij volmondig: 'JA.’  

Vanaf die dag was alles anders. 

Mijn strijd liet ik los.  

Ik liet mij onderwijzen vanuit een andere dimensie en ging de wereld lieven. 

Vijf zielscodes zouden me ontketenen.  

Dan zou ik wel een Matrixpoort moeten vinden. 

Het lukte: de poort bestaat!  

Buiten mezelf had ik niets en niemand meer nodig. 

Het universum vond mij. 

Op de dag dat ik zijn ogen keek, 

had ik het anker van liefde en overvloed in mijzelf gevonden. 

 

Zoekend naar liefde … 

…vond ik mezelf! 

 

De spirituele roman Vind Mij is te koop via (online) boekhandels  

Gesigneerde exemplaren uitsluitend te verkrijgen via: 

http://www.annemariesips.nl/product/roman-vind-mij/	


