
RICHT	JE	OP	LIEFDE	
	
De	wereld	is	aan	het	veranderen.	Steeds	meer	mensen	geraken	op	het	spirituele	pad.		
Het	systeem	heeft	ze	bedrogen	en	ongelukkig	gemaakt	vanwege	alles	wat	moet.		
Het	systeem	waarin	je	automatisch	terechtkomt	vanaf	je	geboorte,	is	vaak	een	strijd.		
Het	gaf	je	een	routekaart,	bedoeld	om	te	overleven.	
Als	je	gevoel	tegensputtert,	dan	ga	je	alsmaar	door	en	maakt	er	het	beste	van.	Want	zo	is	het	je	tenslotte	geleerd.		
Hoe	emoties	werken	en	hoe	je	gelukkig	wordt,	is	niet	aangegeven	op	je	routekaart.	
Al	vanaf	je	eerste	bewustwording	verwart	het	je.	Je	groeit	op	en	je	gist	naar	wat	er	gaande	is.	Je	ziet	je	ouders	ruzie	
maken,	verdriet	hebben	en	je	vangt	een	aantal	woorden	op.	Misschien	zelfs	je	naam.	Waar	zou	het	over	gaan?	
Door	alle	verwarring	heen,	voel	je	ook	nog	emoties,	waarvan	je	niet	weet	wat	ze	met	je	doen.	Je	voelt	‘iets’	en	
niemand	leert	je	wat	het	is.	
Als	je	boos	wordt,	dan	wordt	je	gestraft,	voel	je	verdriet,	dan	wordt	je	al	dan	niet	getroost.	Als	de	volwassenen	iets	
zeggen	of	met	elkaar	praten,	hoor	jij	je	mond	te	houden.		Lange	tijd	was	dat	het	verhaal	van	het	systeem.	
Open	zijn	over	wat	je	voelde,	was	uitgesloten.	Ook	al	maakte	je	ernstige	situaties	mee,	dan	hield	je	nog	je	mond,	uit	
schaamte	of	uit	pure	angst.		
	
Niemand	wordt	gelukkig	van	tegen	de	stroom	inzwemmen.	Sterker	nog,	het	put	je	uit.	Veel	mensen	zijn	op	zoek	naar	
liefde,	transformatie	en	een	nieuwe	route	buiten	het	systeem.		
De	eerste	stap	is	jezelf	ontketenen	van	wat	je	niet	meer	dient.	En	dat	is	moeilijk,	want	je	oude	gewoonten	zitten	in	je	
systeem	vastgebakken.	Vandaar	dat	steeds	meer	mensen	ontwaken.		
	
In	de	roman	‘Vind	Mij’	is	deze	spirituele	zoektocht	in	een	realistisch	verhaal	beschreven.	Bepaalde	scenes	zijn	
autobiografisch.		
De	schrijfster	neemt	je	stap	voor	stap	mee	in	hoe	je	je	leven	transformeert.	Je	hoeft	niet	langer	te	zoeken	naar	geluk.		
Als	je	begrijpt	hoe	de	wet	van	aantrekkingskracht	werkt,	vindt	het	universum	jou	en	brengt	je	naar	jouw	
zielsbestemming.	Het	enige	wat	je	hoeft	te	doen,	is	je	intentie	versterken	en	je	leven	omarmen.	
Volg	met	de	beschreven	zielscodes	je	eigen	pad,	om	als	vanzelf	op	jouw	zielsbestemming	aan	te	komen.	
	
De spirituele roman Vind Mij is te koop via (online) boekhandels  

Gesigneerde exemplaren uitsluitend te verkrijgen via: 

http://www.annemariesips.nl/product/roman-vind-mij/	


